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Beste leden van De Moederkerk,

Jaren geleden reisden mijn vrouw en ik door Oost-Afrika, waar we een jongeman ontmoet-
ten die in het dorp woonde waar wij verbleven. Nadat we elkaar enkele weken regelmatig 
zagen, vroeg hij welke boeken wij lazen en hij wilde graag iedere ochtend bij ons komen om 
de Bijbelles, gepubliceerd in het Christian Science Kwartaalboekje, te lezen. Niets was gefor-
ceerd of voelde ongemakkelijk; het sprak gewoon vanzelf. Hij was goed bekend met de Bijbel 
en leek intuïtief te begrijpen wat Mary Baker Eddy zag als “de hogere zending van de Chris-
tusmacht om de zonden der wereld weg te nemen” (Wetenschap en Gezondheid met Sleutel tot 
de Heilige Schrift, blz. 150). Later hoorde ik dat hij iedere dag naar huis ging en Wetenschap 
en Gezondheid voorlas aan zijn vader, die worstelde met een alcoholprobleem en uiteindelijk 
zijn vrijheid vond. De jongeman deelde ook ideeën met een van de plaatselijke predikanten, 
die zo geraakt werd door Wetenschap en Gezondheid dat hij het boek begon te gebruiken om 
zijn preken op te bouwen en er zelfs uit citeerde om een diepere geestelijke betekenis van de 
Bijbel naar voren te brengen.

Deze vriend komt soms in mijn gedachten wanneer ik nadenk over wat het betekent om 
bezig te zijn met de dingen van de Vader – hoe het werk van de missie van Christian Science 
eruitziet. Hij probeerde niet “kerkwerk” te doen, maar ik zou zeggen dat hij precies dat soort 
kerkwerk deed waar wij allemaal naar streven: een praktisch en normaal christelijk leven 
leiden, dat de sfeer van denken geestelijk verheft, mentale duisternis uitwist met het licht en 
de liefde van Waarheid. Hij liet zien dat “Liefde wordt weerspiegeld in liefde” (Wetenschap en 
Gezondheid, blz. 17).

In het verhaal over Jezus’ bezoek aan Martha en Maria, verteld in Lukas 10:38-42, onderwijst 
Jezus een les over waar onze aandacht nauwkeurig op gericht moet zijn wanneer het lijkt alsof 
er zoveel belangrijke dingen te doen zijn en geregeld moeten worden.

Het enige noozakelijke ding waar Jezus over sprak, was niet zozeer een berisping van Martha. 
Zij gaf duidelijk veel om Jezus en zijn missie. Ik zie het als een essentiële heroriëntatie van 
denken om ons hele hart op God en geestelijke ontvankelijkheid te richten. Jezus toonde 
mensen, inclusief ieder van ons, hoe te beginnen, hoe onderscheid te maken tussen een 
primaire missie – namelijk ons werk om God boven alles lief te hebben en onze naaste lief te 
hebben als onszelf – en zoveel dingen die onze aandacht trekken om iets anders te doen dan 
dit essentiële werk.



En is onze ontvankelijkheid en aandacht voor “één ding dat nodig is” niet een belangrijk 
onderdeel voor het naleven van het thema van de Jaarvergadering 2025: “Terwijl u werkt, win-
nen de eeuwen” (Mary Baker Eddy, The First Church of Christ, Scientist, and Miscellany, blz. 
188)? Terwijl we werken, terwijl we onze individuele toepassing en ons gezamenlijk kerkwerk 
koesteren, kunnen we ons afvragen of onze volgende stappen ons denken in de richting wijzen 
die Maria insloeg naar dat ene ding dat nodig is, of in de richting waarnaar Martha werd aan-
getrokken om druk te zijn met bedienen. We kunnen krachtige stappen nemen om ons werk 
te wijden aan dat ene ding dat nodig is: de Wetenschap van Christus-genezing.

Wanneer ik denk aan onze Kerk, denk ik aan het feit dat wij schouder aan schouder met ieder 
van u staan in het werk om “de Christusmacht om de zonden der wereld weg te nemen” te 
demonstreren. Ik denk aan het voorbeeld van mijn vriend in Oost-Afrika en hoe ieder van 
ons een betekenisvolle impact kan hebben, die bijdraagt aan en ondersteunt wat Jezus deed en 
wat Mary Baker Eddy, als onze Leidster in het navolgen van hem, zag als de hogere zending 
van deze Kerk.

Onze eenheid in doel en zending helpt onze Zaak te verenigen. En ons werk hoeft niet pre-
cies hetzelfde te zijn om oprecht en effectief te zijn … om in lijn te zijn met dat ene ding dat 
nodig is.

Met veel waardering,

Josh Niles 
President van De Moederkerk


